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Vertelling 8–12 jaar

Voor de verteller: In dit verhaal worden beelden gebruikt uit verschillende Jesaja-teksten.
Kijk op bladzijde 9 Voorbereiden voor een toelichting.

De grote vriendelijke boom
De mensen in Israël zijn bang. Ze wonen in een klein land, met een kleine koning.
Rondom hun land liggen grote landen met sterke koningen. Die koningen zijn als 
machtige bomen in het woud. Met wortels en takken die zich langzaam maar zeker 
steeds verder uitstrekken, zonder dat iemand er iets aan kan doen. Op een dag zullen 
ze Israël bereiken.
En hun eigen koning? Die kan er niks tegen beginnen. Als andere koningen machtige 
bomen zijn, is de koning van Israël een sprietje dat beeft in de wind. En alle mensen 
beven met hem mee.

’s Avonds, als het donker wordt, kijken de mensen in Israël angstig naar buiten. Ze 
kijken naar verre, dreigende bomen. Ze doen de luiken dicht, maar ze raken het beeld 
niet meer kwijt. ’s Nachts dromen ze van reusachtige bomen die hun land innemen.
Maar op een avond loopt het anders. Aan de rand van de stad, bij een donker 
dreigende bomenrij, verschijnt de profeet Jesaja. Hij heeft een lantaarn bij zich. 
‘Kom!’ roept hij. ‘Ik moet iets vertellen.’
Aarzelend schuiven mensen de grendel van hun deur. Huiverend lopen ze naar buiten, 
naar die man met dat licht bij de donkere bomen. En als ze dichterbij zijn, begint 
Jesaja te vertellen:

Koningen van andere landen zijn als grote, sterke bomen.
Je krijgt ze niet omver, ze groeien zonder dat je het tegenhoudt.
Maar weten jullie?
De Heer duwt grote bomen om alsof het houtjes zijn.
Hij ruimt ze op, hij hakt ze in stukken.
En dan laat hij een nieuwe boom groeien.
Uit de stam van Jesse, de grootvader van koning David,
laat hij een nieuw boompje opkomen.
Er komt een nieuwe koning, uit de familie van koning David: 
een koning zijn vol wijsheid en inzicht,
vol kracht en ontzag voor de Heer.
Een koning om bij uit te rusten en tegenaan te leunen.
Een koning die zwakke mensen beschermt.
Rechtvaardigheid en trouw horen bij die koning,
en hij zal vrede brengen.
Niemand zal nog ruzie maken.
Zelfs de dieren zullen in vrede leven:
een wolf ligt te slapen naast een lam,
een kalfje en een leeuw staan samen in de wei.
Iedereen zal Hem zien, die nieuwe koning van Israël. 
Als een vrijheidsboom voor de hele wereld.

Als Jesaja uitverteld is, wordt het stil. Het licht van zijn lantaarn valt op de bomen 
achter hem. Ze ruisen zachtjes in de wind. De mensen gaan naar huis. Ze doen hun 
deuren en hun luiken dicht. Maar ze denken nog steeds aan wat Jesaja verteld heeft. 
Ze dromen van een grote, vriendelijke boom. Een boom die leven geeft. 

Mattijs Weegenaar
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8-10 jaar

l
Gesprek: Waar zijn de mensen van
Israël bang voor? Welke hoop heeft
Jesaja?

Heb jij weleens bomen gezien in het donker?
Wat voelde je daarbij: vond je ze eng of juist
niet?

p
Spel: Is er een verschil tussen dreigende
bomen en vriendelijke bomen? Probeer
het maar eens! Verspreid je in de ruimte

en ga staan als een dreigende, zware boom.
Ga daarna staan als een vriendelijke, rustige
boom. Wat voelt prettiger? Wat kun je langer
volhouden?

s
Creatief: Teken een boom die koning
is. Misschien draagt de boom een
kroon of een mantel, misschien heeft

hij een gezicht… geef je fantasie de ruimte!

11-12 jaar

l
Gesprek: Wat weten de kinderen
over koning David? Hoe zouden de
mensen het vinden dat uit zijn

familie een nieuwe koning komt?
In het Nieuwe Testament wordt Jezus ook een
‘zoon van David’ genoemd. Wat betekent dat?

s
Creatief: Teken een bos vol bomen.
Bedenk van tevoren dat één boom
de koning is. Laat in je tekening zien

welke boom dat is, zonder dat je een duidelijk
‘koningsteken’ gebruikt zoals een kroon of
een troon. Welke andere kenmerken passen
bij een koning?


